
Lijflied “Vlaggenmastjanussen” 
* Melodie: “Brabant” van “Guus Meeuwis” 

 
 
Een vlag in de mast 
Die waait wijd en zijd 
De wind die is straf 
En speelt met de tijd 
De masten zijn talrijk 
Op deze mooie plek 
Met de vlaggenmastjanussen is dat niet zo gek 
als ik door het mooie dorp loop, op een zonnige dag 
dan is het genieten van elke wap’rende vlag 
 
Refr. 
wat is er nu mooier dan een vlag in de mast 
een vlag aan de gevel is altijd tot last 
die vlag moet omhoog ja, da’k hem altijd goed zie 
Een vlaggenmastjanus, ge bent het of nie 
 
Nu is de vraag nog wie doet er met ons mee 
Als wij op de stoep staan dan zeg je geen nee 
We zullen blijven werven, heel Zummere sluit aan 
tot in alle tuinen een vlaggenmast zal staan 
We hijsen de vlag, en zingen dit lied 
Het is echt geen probleem hoor als je wel eens vol schiet 
 
Refr. 
wat is er nu mooier dan een vlag in de mast 
een vlag aan de gevel is altijd tot last 
die vlag moet omhoog ja, da’k hem altijd goed zie 
Een vlaggenmastjanus, ge bent het of nie 
 
Een vlag in die masten, kom er ook bij 
En zing dan dit lied mee, met ons zij aan zij 
 
wat is er nu mooier dan een vlag in de mast 
een vlag aan de gevel is altijd tot last 
die vlag moet omhoog ja, da’k hem altijd goed zie 
Een vlaggenmastjanus, ge bent het of nie 
 
Een vlaggenmastjanus, ge bent het of nie 
 
Een vlaggenmastjanus, ge bent het of nie 
 
 


